
Ik loop op het pad van de gerechtigheid. Spreuken 8:20
Rechtvaardige Vader, leidt mij op Uw pad van gerechtigheid. Ik wijk 
daarvan zo makkelijk af en betreed zijpaden waar gerechtigheid ver te 
zoeken is. Dan wordt het donker en hoor ik Uw stem niet meer. Vanuit 
die pijnlijke stilte roep ik tot U en weet dat U mij weer op Uw weg 
voert, waar ik eeuwig dankbaar voor ben. Door Uw lieve zoon. Amen.


